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Betreft: integratienota juni 2011

Amersfoort, 30 juni 2011
Excellentie,

SKIN (Samen Kerk in Nederland) is de landelijke vereniging van christelijke
migrantenkerken en geloofsgemeenschappen. In Nederland zijn ongeveer twaalfhonderd van
zulke gemeenschappen.

Bij het lezen van de nieuwe integratienota valt ons op, dat ‘de migrant’ voornamelijk als
bedreiging wordt ervaren, omdat, als het gaat om immigranten, al snel het verband wordt
gelegd met moslims en de problemen die sommigen van hen veroorzaken op het gebied van
onderwijs, veiligheid of op het gebied van sociale voorzieningen. Hoewel het in de nota gaat
om ‘integratie, binding en burgerschap’ is in de nota meer aandacht voor uitsluiting dan
insluiting. Gastvrijheid wordt nergens genoemd. Het gaat voornamelijk om de plichten en
voorwaarden die gesteld worden aan de inburgeraar. Integratie wordt belicht vanuit een
eenzijdige visie en verwordt derhalve tot verkapte assimilatie.

SKIN vindt dat burgerschap niet alleen een plicht is, maar ook een recht. Dit impliceert dat de
inburgeraar waar nodig ook geholpen moet worden. Daarnaast is, in het integratiedebat en
ook in deze nota, structureel onvoldoende aandacht voor de naar schatting meer dan 800.000
migrantenchristenen die momenteel in Nederland leven.

Hun christelijke achtergrond en levensovertuiging sluit aan op de vanouds christelijke cultuur
in ons land. Met klem vragen wij uw aandacht voor deze bevolkingsgroepen.

Zesenzeventig christelijke geloofsgemeenschappen (ongeveer 65.000-75.000 christenen) zijn
verenigd in SKIN (Samen Kerk in Nederland).

Haar doelstelling is :

1. Dat de leden ten volle kerk kunnen zijn, wat betekent dat zij hun geloof kunnen belijden
in eigen cultuur, taal en traditie.

2. Actief burgerschap en volwaardige participatie in de kerk en samenleving van Nederland
bevorderen door middel van:
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a. het bieden van een platform van toerusting (empowerment en sharing) enerzijds en

b. het verwoorden van de stem van de migrantenchristenen in Nederland naar de autochtone
kerken, overheid en politiek, maatschappelijke en religieuze organisaties en de hele
Nederlandse samenleving.

Vaak helpen migrantenchristenen elkaar om een zinvolle plaats in de samenleving in te
nemen. Er wordt veel gedaan aan vrijwilligerswerk en o.a. vanuit SKIN worden
migrantenchristenen aangemoedigd om actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.
Er blijkt behoefte te zijn aan ondersteuning bij burgerschapsvorming. Vaak weten de leiders
niet welke wegen te bewandelen om gemeenteleden te ondersteunen bij de integratie in de
Nederlandse samenleving.

Uiteraard mag van de nieuwkomers worden verwacht dat zij bereid zijn om te integreren.
Anderzijds moeten zij ook de mogelijkheid krijgen om te kunnen participeren in alle facetten

van de samenleving. Dit vraagt een open houding van de overheid.

Wat wij missen in de integratienota, is het wederkerige aspect van integratie. Migranten
kunnen immers pas meedoen, wanneer zij in de mogelijkheid worden gesteld om mee te doen.

Meedoen impliceert:

. Mogen meedoen (voorwaarde: open houding van overheid en samenleving);

. Kunnen meedoen (voorwaarde: beschikken over benodigde (financiéle) middelen,
informatie en papieren);

. Willen meedoen (voorwaarde: bereidheid vanuit de migrant — hierin kunnen de kerken
een belangrijke rol spelen);

. Moeten meedoen (het ‘meedoen’ is niet vrijblijvend. Dit geldt niet alleen voor

migranten, maar ook voor de overheid, het bedrijfsleven, en onderwijsinstellingen).
Uiteraard staat de eigen verantwoordelijkheid van de migrant voorop. Van de nieuwkomer
wordt een maximale inzet verwacht. Maar waar ondersteuning nodig is, moet deze worden
geboden. Het principe van solidariteit lijkt afwezig in de nieuwe integratienota.
Migranten(christenen) in Nederland verwachten zeker geen voorkeursbehandeling, maar wel
gelijke kansen om een bestaan in Nederland te kunnen opbouwen.
Wij zien uit naar uw spoedige reactie.

Namens het bestuur van Samen Kerk in Nederland (SKIN),

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Drs. Paul The Gwan Tjaij, voorzitter

Ir. Anmar S. N, Hayali, codrdinator ) ;_Cf\\ e



