
 
 

Samen vluchtelingen opvangen 
 

Bericht voor de migrantenkerken en internationale kerken in Nederland 

 

Wij verzoeken u dit bericht breed te verspreiden. 

 

“Je kunt maar beter met z’n tweeën zijn dan alleen. Want samen bereik je meer dan in je eentje.” 

(Prediker 4:9) 

 

In veel gemeenten in Nederland zijn tijdelijke opvangcentra voor vluchtelingen gevestigd. 

Veel vluchtelingen en migranten uit vooral de huidige conflictgebieden in het Midden-Oosten en 

Afrika zullen daar minimaal enkele dagen of weken verblijven. 

 

Veel autochtone Nederlandse kerken helpen bij de opvang van en hulpverlening aan deze mensen. Zij 

doen dat vanuit de overtuiging dat zij als christenen de plicht hebben om, net als Christus, 

medemensen lief te hebben en in nood bij te staan. 

 

SKIN is van mening dat het een goede zaak is als de autochtone Nederlandse kerken en christelijke 

organisaties de migrantenkerken en internationale kerken, waarvan sommigen voornamelijk of in hun 

geheel bestaan uit (voormalige) vluchtelingen en asielzoekers, bij dit werk betrekken. SKIN heeft de 

autochtone kerken gevraagd migrantenkerken in hun plaats of regio op te zoeken en met hen samen te 

werken. 

 

SKIN doet een beroep op de migrantenkerken en internationale kerken in Nederland om een vraag van 

autochtone kerken positief te beantwoorden. Het is ook mogelijk om zelf als migrantenkerk(en) het 

initiatief voor samenwerking te nemen. 

 

SKIN vindt het belangrijk dat de autochtone kerken en de migrantenkerken samen proberen aan de 

opbouw en uitbouw van de kerk van Christus in Nederland te werken. Via hulp aan vluchtelingen is 

dat mogelijk.  

 

Voor informatie kunt u terecht bij SKIN via de onderstaande contactgegevens (het liefst per e-mail).  

 

Samen Kerk in Nederland (SKIN)  

 

Koningin Wilhelminalaan 5 

 

3818 HN Amersfoort 

 

T 033 44 50 655 

 

W www.samenkerkinnederland.nl   

 

E  info@skinkerken.nl 

http://www.samenkerkinnederland.nl/
mailto:info@skinkerken.nl

